
Ontmoetingen rond een maaltijd 

Samen eten blijkt een mooie manier te zijn om mensen te ontmoeten 
Op verschillende manieren wordt daar nu al vorm aan gegeven. Maar dit zal de komende tijd 
zeker vaker gebeuren. 

Maaltijd in de Vredebergkerk 
Op onregelmatige tijden worden 
er in de Vredebergkerk 
bijeenkomsten georganiseerd, 
waarbij in de meeste gevallen 
een maaltijd wordt gebruikt.   
Voor meer informatie neemt 
contact op met het pastoraat. 
Contactpersoon pastoraat 
Nanda Jansen 

Kerklunch voor senioren 
Maandelijkse is er een 
kerklunch, meer weten kijk 
onder de button Pastoraat 
 
Eetkringen 

Op verschillende plekken in de gemeente wordt er samen gegeten. 

Henk Romein schreef een korte tekst over de eetkring waar hij aan deelneemt. 
De maaltijd is een plek van ontmoeting. Gezellig samenzijn met familie, vrienden of kennissen; 
vaak ontstaat de groep vanzelf. Dat geldt echter niet altijd en niet voor iedereen. Veel 
maaltijden worden in eenzaamheid genuttigd. Vanuit deze gedachte ontstond het initiatief om 
met enige regelmaat een maaltijd in huiselijke setting te organiseren, en daarbij mensen uit te 
nodigen die gewoonlijk alleen zijn. Doordat de groep een tamelijk vaste samenstelling heeft 
leren we elkaar kennen en ontstaat een ongedwongen sfeer. Er is onderling zoveel vertrouwen 
dat wezenlijke onderwerpen besproken kunnen worden als we dat willen. De maaltijd wordt 
begonnen met gebed of een lied en er is een moment van bezinning. 
Het is een goed concept; omdat we afwisselend bij één van de deelnemers thuis eten is het 
maximum aantal deelnemers beperkt, bij ons tot zeven. Wij kunnen dus niet uitbreiden, maar 
het zou mooi zijn als er meer van deze groepen ontstaan, en misschien gebeurt dat ook al. 

Wilt u meer weten over deze eetkring, neem dan contact op met Henk Romein. 
 


